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Weet je nog toen ik voor je stond?
Jouw belofte in mijn hart gesloten,
hoe het begon.
Weet je nog het voelde of alles kon.
Mijn dromen in je hand gelegd,
zicht op de horizon.

De liefde lachte ons toe.
De liefde, zij werd nietmoe.

Ik weet nog hoe je naast me stond.
Ogen vol vragen,
weg was de vaste grond.
Ik weet het nog, ik wist niet dat dit bestond.
Ons hoofd vol met zorgen,
ik dacht dat ik niet meer kon.

Maar de liefde zoekt naar het hart.
De liefde geeft altijd nieuwe start.
De liefde, God vult haar aan.
De liefde laat geen twijfels bestaan.

We weten niet wat er voor ons staat.
Grijze haren, gouden jaren,
wat komen gaat.
Maar ik weet, wij zijn er voor elkaar.
Jij bent mijn vreugde, mijn zegen,
de liefste die ik nooit verlaat.

De liefde houdt altijd hoop.
Mijn liefde raakt nooit uitgedoofd,
dat is wat ik heb beloofd.
Weet je nog toen ik voor je stond?

Jouw belofte in mijn hart gesloten,
hoe het begon.
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