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Grote woorden zijn gesproken;
hier ben je dan, zo klein.
In mijn hart leeft de belofte
van jouw naam: God zal met ons zijn.

Grote namen zijn gegeven;
wie ben ik dan, zo klein.
In Gods plan zal ik geloven.
Hij koos mij, Hij zal met me zijn.

Wordmaar groot, groeimaar op.
Wat er verder komt,
ik geef het over aanmijn God,
die voor ons zorgt.
Wat er komen gaat,
zal getuigen: Godmet ons.

In de lijn van generaties
brachten moeders kind’ren groot.
In hun spoor mag ik nu volgen.
En ik voel: ik kan dit ook.

Wordmaar groot, groeimaar op.
Wat er verder komt,
ik geef het over aanmijn God,
die voor ons zorgt.
Wat er komen gaat,
zal getuigen:

God met ons.
God zal met ons zijn, God zal met ons zijn.
God met ons.
God zal met ons zijn,
dit draag ik bij me in mijn hart.

Groeimaar op
Wat er verder komt,
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ik geef het over aanmijn God,
die voor ons zorgt.
Wat er komen gaat,
zal getuigen: Godmet ons.
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