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God sprak en het Woord werd leven.
God sprak; het was goed. 

God sprak, vormde Adam, Eva.
God zag; het was goed.

Maar wij mensen logen, vochten, bedrogen,
stompten af en verstootten, het was slecht in Gods ogen.
Lieten los de relatie, omhelsden de waanzin van macht.
We kwetsten, wantrouwden, vernielden, we rouwden.
Beschaamden, begeerden, God bleef van ons houden.
Vervuilden de aarde, misbruikten haar waarde, haar kracht.

Maar God laat niet los wat Zijn hand begon.
De Schepper laat niet los.
God laat niet los wat Zijn hand begon.
De Schepper laat niet los.

God sprak en Zijn Zoon werd baby.
God sprak; het was goed. 

God sprak, gaf door Hem nieuw leven. 

God zag; het was goed.

En wij mensen we kwamen, knielden neer en aanbaden,
keerden om en vergaten, lieten los de genade. 

Waren blind voor de bron, de mensgeworden belofte van God. 

Maar Hij leerde en deelde, Hij genas en bekeerde.
Raakte aan en vergaf, toonde de liefde van Vader. 

Liet Zich slaan en verraden, verdroeg onze straf, werd bespot.

Maar God laat niet los wat Zijn hand begon.
De Schepper laat niet los. 

God laat niet los wat Zijn hand begon. 

De Schepper laat niet los.
Want God laat niet los wat Zijn hand begon.
De Schepper laat niet los. 

God laat niet los wat Zijn hand begon. 

De Schepper laat niet los.
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God sprak, heeft de dood verdreven.
God sprak; het was goed 

God spreekt en schept eeuwig leven. 

God ziet; het is goed.
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