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Hé hallo, hoge boom,
gister stond je ook al daar.
Keek ik toen ook maar omhoog.

Hé hallo, zachte wolk,
ik zocht alleen maar naar de zon.
Miste zo vaak de regenboog.

Oeh oeh oeh oeh
Als woorden nietsmeer zeggen,
heeft Gods scheppingme nog zoveel te vertellen.
Oeh oeh oeh oeh
Door te kijken kan ik horen.
Ze zegtme: God blijft steeds dezelfde.

Hé hallo, dichte knop,
straks wordt je geduld beloond.
En zul je zien hoe wonderschoon je wordt.

Hé hallo, ronde pit,
nu nog klein, maar in jou zit
onzichtbaar al een hoge boom verstopt.

Oeh oeh oeh oeh
Als woorden nietsmeer zeggen,
heeft Gods scheppingme nog zoveel te vertellen.
Oeh oeh oeh oeh
Door te kijken kan ik horen.
Ze zegtme: God blijft steeds dezelfde.

Bloemen zingen niet.
Maar als je luistert met je hart hoor je hun lied:
hou vol, schoonheid is Gods antwoord op verdriet.

Hé hallo, hé hallo, hé hallo
Oeh oeh oeh oeh
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