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Wind in mijn rug, de weg is viak,

mijn pas is licht, gaat met gemak.

Zo kan ik nog wel jaren door.

Haal volle teugen, voel me krachtig,

ik bruis, ik schaterlach.

Het zicht is helder, 'k volg het juist spoor

God is de sterke leeuw die voor me uitgaat,

het water dat mijn hete vuren blust.

Hij geeft me schoenen waarmee ik over een muur spring.
Rolt voor mij uit de rode loper,

gooit voor mij de hemel open,

vult mijn hart en ziel met levenslust.

De lucht is fris, een zachte bries,

leef honderduit, is mijn advies.

De dagen zijn vol zonneschijn.

‘k Pak zelfs mijn rust, de tijd mijn vriend,
't is of het leven me bedient.

Zo zou het altijd moeten zijn.

God is de sterke leeuw die voor me uitgaat,

het water dat mijn hete vuren blust.

Hij geeft me schoenen waarmee ik over een muur spring.
Rolt voor mij uit de rode loper,

gooit voor mij de hemel open,

vult mijn hart en ziel met levenslust.

Ik word wakker, hoor de vogels fluiten.

't Is of de ochtendzon me wakker kust.

Zin om te leven, 'k voel het diep tot in mijn tenen.

De nacht vervaagt, ik pluk vandaag, tot er iets van binnen knaagt:
is dit geluk morgen weer verdwenen?

Maar ik bedenk: mijn schild, mijn rots, mijn zekerheid,

Hij die voor mij de weg bereidt,

God is het leven zelf, mijn levenslust!
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God is de sterke leeuw die voor me uitgaat,

het water dat mijn hete vuren blust.

Hij geeft me schoenen waarmee ik over een muur spring.
Rolt voor mij uit de rode loper,

gooit voor mij de hemel open,

vult mijn hart en ziel met levenslust.

God is de sterke leeuw die voor me uitgaat,

het water dat mijn hete vuren blust.

Hij geeft me schoenen waarmee ik over een muur spring.
En als dit gevoel weer eens verdwijnt,

ben ik niet bang, Hij leeft in mij.

God is het leven zelf mijn levenslust!

God is het leven zelf mijn levenslust.



